Zalig zijn zij die in de Heer sterven,

1.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan, Michel, Aethur VAN GLABEKE

echtgenoot van Mevrouw
Iréne DE BRUYNE

geboren te Moregem de 24 augustus 1893 en er
schielijk overleden de 12 september 1958.

Hij ontving het H. Oliesel in extremis.

Oudstrijder '14-'18. - Oorlogsinvalide - 8 frontstrepen
vereerd met : Ridder in de Kroonorde met zwaarden,
Ridder in de Leopold II orde met zwaarden, Oorlogs-
kruis met palm, Ifzerkruis, Vuurkruis, Herinnerings-
medaille van de oorlog "14-°18, Overwinningsmedaille.
Sekretaris van de plaatselijke Oudstrijdersbond. Lid
van de Koninklijke Schuttersgilde St. Sebastiaan,

Omdat hij zo eerlijk was en zo goed van inborst
werd hij door iedereen geacht en bemind. Hij be-
zat vele deugden en gaven en was steeds trouw
aan Kerk, Vorst en Land, voor hem was vader-
landsliefde geen ijdel woord.

Hij was zo gelukkig in de zorg, in de bekom-
mernis en in de liefde voor zija vrouw en kinderen;
in stilte maakte hij plannen voor 'n rustige toe-
komst en zie... zo plots ligt ineens alles verbroken,
verbrijzeld, verloren.

God geeft en neemt ; Hij alleen weet waarom;
Hij is de Heer; 't Geloof erkent zijn hand en
buigt aanbiddend neer.

Mijn duurbare Echtgenote, mijn welbeminde
Kinderen hebt dank voor al die goedheid en ge-
negenheid ; ik heb u zo innig liefgehad. Blijft
onder elkander verenigd; dient God trouw en leeft
zo dat gij nooit de dood moet vrezen. Bidt veel
voor mij en vaartwell

Mijn beminde Bloedverwanten, aanvaardt mijn
erkentelijkheid om uw genegenheid en gebed.

Mijn goede en trouwe vrienden Qudstrijders, u
ook was ik innig genegen ; eens zien wij elkan-
der weer | Intussen weest mij indachtig in uwe
gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 dagen afl.)

Om uw deelneming in de rouw en
om uwe vurige gebecen, danken Y
hartelijk :

Mevrouw Michel VAN GLABEKE-DE BRUYNE,
Mijnheer Armand VAN GLABEKE,
Mejuffer Cecile VAN GLABEKE,

De familie VAN GLABEKE en DE BRUYNE.

Drukker Guillaume Van Glabeke Rupelnonde




