zegt de Heer.

_I_ Ik ben de verrijzenis en het leven,
Wie in mij gelooft, zal leven.

Dankbaar gedenken wij

Zuster Bertina
Bertha Van Goethem

Zij werd geboren te Temse op 22 oktober 1915.
Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van
de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van
Deftinge op 17 maart 1939.

Zij werd geroepen tot deelname aan de eeuwige
paasvreugde te Deftinge op 24 april 2001.

Voor uw gebed en medeleven
danken U:

Eerwaarde Heer S. Marchand, algemeen directeur.
De algemeen Overste en de Zusters van de Heilige
Vincentius a Paulo van Deftinge.

De families Van Goethem - Heirbaut.

God van licht en liefde, wij danken U voor het
leven van Moeder Bertina.

Wij danken U voor de trouw waarmee zij zich
als religieuze in uw dienst heeft gesteld.

De diepe levenswaarden die ze vanuit een
gelovig gezin meekreeg, gaf ze als onderwij-
zeres door aan de kinderen die haar werden
toevertrouwd in Welle en Overboelare. Ze
werd geliefd door allen die haar van dichtbij
kenden en bilijft in onze herinnering de goede
"Moeder Overste” met een warme bezorgd-
heid tegenover de zusters en een meevoelend
hart voor de bewoners van het rustoord te
Zegelsem.

Zij hield van haar congregatie en onderwierp
zich met blijmoedigheid aan elk gezag. Een
diepe godsvrucht tot het H. Hart en tot Onze
Lieve Vrouw waren voor haar een steun in
moeilijke dagen.

Groot was haar ijver voor het werk van haar
twee zusters missionarissen.

Geen lijden werd haar bespaard: de laatste
maanden van haar leven werd ze zwaar ziek
en ook die pijn aanvaardde ze met een voor-
beeldige onderwerping.




