" Op een avond, toen het reeds laat geworden
was, sprak Jezus tot hen : Komt, laat ons
oversteken naar de andere kant.”
(Markus, 4, 35.)
.l.

Dankbaar aandenken aan
de Heer

Gustaaf VAN GOETHEM

Oud-Strijder 1940-1945.
Geboren te Aalst op 13 januari 1917
en aan zijn echtgenote

Mevrouw

Clementine LEDEGEN

Geboren te Herdersem op 22 november 1919,
beiden ten gevolge van een smartelijk ongeval
overleden op 5 en 4 oktober 1984.
Leden van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Leden van de kristelijke bond der gepensioneer-
den en van verschillende andere verenigingen.

Barmhartige God,

de naam van elke mens staat geschreven
in de palm van Uw hand.

Wij vertrouwen op U,

en blijven in Uw goedheid geloven,

ook in ogenblikken van groot verdriet.
Wij danken U voor vader en moeder

die ons zo lief en dierbaar waren,

en die nu zo onverwachts en samen

op smartelijke wijze van ons zijn weggenomen.
Wij zijn dankbaar voor hun voorbeeld
van liefde en trouw,

van geloof en levensmoed.

Mogen zij verder leven in ons hart,

in onze herinneringen en ons gebed.
Geef uw milde troost aan ons allen :
hun kinderen en kleinkinderen,
familieleden en vrienden,

die hen zozeer zullen missen.

Neem hen op in uw hemelse vreugde.

De Heer en Mevrouw Herman en Josephine
BOEL-VAN GOETHEM, Sandra en Cathy,
De Heer en Mevrouw Jozef en Linda
VAN GOETHEM-GOEMAN, Philip en Katrien,
De Heer en Mevrouw Frans en Marleen
VAN GOETHEM-DE WOLF en Inge,
De families VAN GOETHEM, LEDEGEN,

DE SMEDT en ARIJS,
danken U voor Uw gebed en medeleven.

Begraf. Oud Huis De Swaef, tel. 776 020 - 214 854.
Druk. Schepens.




