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Dit moge een teken zijn

dat goedheid voor altijd blijft.

Hamme 2 september 1891

Deinze 13 januari 1975

MEVROUW

HELENA VAN GOETHEM

heeft haar taak volbracht
en is in Gods handen.

Zij was de echtgenote van
de Heer ARTHUR BLANCKE
die haar is voorgegaan
in de vrede van de Heer.

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden ?
Als iets van de uiterste grenzen gekomen,
zo is haar waarde.
Zij slaat haar handen aan grote dingen.
Zij opent haar hand voor de behoeftige ;
en strekt haar handen uit naar de arme.
Zielekracht en schoonheid zijn haar kledij
en zij lacht de dag van de toekomst tegen.
Haar mond opent zij voor wijsheid
en de wet der goedheid is op haar tong.
(Uit het boek der Wijsheid).

Moedig is de overledene haar weg door het
leven gegaan. Wanneer harde beproevingen en
zware tegenslagen haar troffen, vroeg zij om
geen medelijden, maar verdroeg kranig haar
leed, worstelde om alles wat schoon en edel
was en stelde haar betrouwen op God.

Een mens is van ons heengegaan die wij be-
wonderden om haar levensmoed en waarvan
velen hielden. Wij worden even stil als wij
bedenken dat dit de weg is van ons allen en
wij bidden : Heer geef haar en ons allen de
genade van een veilige overtocht naar U.
Amen.

Voor uw kristelijk medeleven danken U :

Jordaan en Marguerite Picavet-Blancke

en zoon,
Albert en Maria Vanwalieghem-Blancke,

kinderen en kleinkinderen,
Etienne en Maria Blancke-Seys en zoon,
Valére en Eliane Blancke-Decloet en kinderen,
De families Van Goethem, Blancke,

Heyndrickx en Breyne.

Druk. Willemyns - Aarsele.




