Een goede dood is de ingang tot het eenwig leven.

-l.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CELINA VAN GYSEGHEM

Weduwe van Mijnheer
TEMMERMAN HIPPOLYTE
geboren te St.-Maria-Lierde op 5 oktober 1881
en er godvruchtig overleden op 26 oktober 1957.
Gesterkt door de h. sacramenten der stervenden.

Zij was een voorbeeldige kristene moeder
die samen met haar echtgenoot gewerkt
heeft en gezorgd voor haar huisgezin en
haar kinderen. Zij heeft ze opgevoed in
eer en deugd, tot ze zelf een huisgezin
hebben gesticht. Na de dood van vader,
sleet zij een gelukkige oude dag onder de
tedere zorgen harer geliefde kinderen.
Heer, Gij weet hoe ik uw wegen heb ge-
volgd en de beproevingen heb verdragen;
ik heb U altijd voor ogen gehad, daarom
zal mijn lichaam rusten in de hoop op een
zalige verrijzenis.

Duurbare kinderen, die mij edelmoedig
hebt bijgestaan, hebt dank voor uwe be-
zorgdheid, leeft in vrede met elkander en
blijft bidden voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, ikheb betrouwen op U! 300 d.afl.

_l.

Uw gebed tot lafenis van de ziel van
onze dierbare overledene en uw deel-
neming in onze droefheid hebben ons
gevoelig getroost.

‘Wij danken U daarvoor van harte :

De familiéen VAN GYSEGHEM, TEMMERMAN,
DE HENAU en VAN DEN BERGE.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.




