Zijn kinderen waren zijn steun en trots
en zo nabij de laatste maanden.

Hij was een vechter en een rots

die moedig was en zonder klagen

zijn kruis ten einde heeft gedragen.

Aandenken aan
de heer

Walter VAN HAELTER

Eerstaanwezend postman
geboren te Velzeke op 23 mei 1951

en godvruchtig overleden
te Zottegem op 25 oktober 1997.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

De namis zal opgedragen worden
op zaterdag 22 november 1997 om 19 uur.

De familie dankt U
voor uw medeleven in rouw en gebed.

Er is een dapper man gestorven,

bewust en helder van geest.

We treuren om onze lieve pa

die niet meer aan onze zijde leeft.

Hij heeft met veel moed een strijd gestreden

die hard moet zijn geweest.

Wie heeft ooit echt geweten

welke pijn hij voor ons heeft vermeden.

Nooit vragen, nooit klagen, maar pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht.
We danken om wat hij voor ons is geweest.

Voor zijn liefde, vriendschap, hartelijkheid,
oprechtheid en behulpzaamheid.

Voor alle goedheid die van hem is uitgegaan.

En mocht hij ooit hebben gefaald,

reken het hem dan alsjeblieft niet aan.

Beste kinderen, familie en vrienden,

dank voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan.
Moge het gebed een troost blijven en u sterkte geven
om uw levensweg verder te gaan.
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