Geloofd zij Jezus Christus.

.I.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Achiel
VAN HAESEVELDE

echtgenoot van mevrouw
Zoé BOGAERT

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 30 mei
1908 en godvruchtig overleden te St.-Maria-
Oudenhove op 16 september 1983, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken en de
Pauselijke zegen in het stervensuur.
Oud-strijder 1940-1945

Die avond en die Rose

’k heb menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enkelen stond verdroten.
'’k Heb menig blom voor u
gelezen en geschonken
en, lijk een bie, met u, met u,
er honig uit gedronken ;
maar nooit een uur zo lief met u,
zo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als het uur wanneer ik dicht bij u,
die avond, neergezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.

(Guido Gezelle)

« Maar nooit een uur zo droef om u, wan-
neer wij scheiden moesten ».

Ja, het uur van scheiden is gekomen. Wat
is het aardse leven van de mens broos en
kort. En toch is de dood een rust, een be-
vrijding uit het lijden, uit het zoeken en
verlangen. Maar die rust, dat zoeken en ver-
langen brengt een gelovig mens naar de
Heer.

Het leven van Achiel was getekend door
eenvoud, trouw in zijn werk alsof het voor
hemzelf was en vooral zorg voor zijn gezin
en zo groeide hij doorheen zijn leven naar
God toe.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, ik ben u samen met moeder voorge-
gaan in geloof en in wederzijdse liefde.
Ik weet dat gij uw vader en moeder gaarne
zag en dat gij voor mij alles gedaan hebt
wat menselijk mogelijk was. Wees nu voor
moeder een steun en sterkte en bid in fa-
miliegebed en zondagmis voor mijn ziele-
rust.

H. Hart van Jezus, op U stelde ik mijn ver-
trouwen.

De families :
VAN HAESEVELDE, BOGAERT,
PERSOONS en DE GEETER,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Drukk. J. De Clercqg-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begraf. en Crem. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.




