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DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Victor VAN HAESEVELDE
echtgenoot van Mevrouw Simonne DE VOS,

geboren te Rozebeke op 16 augustus 1924
en overleden te Brakel op 9 april 1987.
Gezalfd met het Heilig Oliesel «in extremis».

Lid van de Bond Mijnwerkers-Brancardiers Brakel.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Niets liet vermoeden dat vader ons ging verlaten.
De plaats die hij had ingenomen in zijn gezin en
familie zal nu leeg zijn. De kleine aanmoedigingen
en attenties die van U uitgingen waren een teken
van je alom stille aanwezigheid.

Vader, vroegtijdig moest je het werk in de mijnen
stopzetten omwille van je gezondheid. Het was
een harde noot om zo jong te moeten toezien hoe
andere leeftijdsgenoten, in de bloei van hun leven
konden werken. Doch je leven was niet ten einde.
De komende jaren zou je al je krachten, je liefde,
je goede gaven, je genegenheid gebruiken om
deze in je gezin en familie tentoon te spreiden.
Hoeveel keren ben je niet met je hondje en klein-
kinderen en familie gaan wandelen, langs de
wegeltjes die U toch zo dierbaar waren. Op jouw
woord en liefde kon men steeds vertrouwen. Nu

moeten wij Uw aanwezigheid missen.

Het zal niet eenvoudig zijn de lege plaats die je
achterlaat op te vullen, maar wij vertrouwen
erop en zijn er zeker van dat je nu nog altijd,
vanuit de hemel, met ons begaan zult zijn.

Uw leven hier op aarde heeft een einde genomen
en nu zul je een plaats krijgen in de hemel.

Liefste kinderen en kleinkinderen, het gaf mij
een vreugde jullie te zien opgroeien, en hoe jullie
al zoekend de weg gevonden hebt in het leven.
Liefste echtgenoot, dank voor al de goede zorgen
die U mij gegeven hebt.

Doe zo voort met dezelfde liefde voor elkaar.

De families

VAN HAESEVELDE, HOEBEKE,
DE VOS, HAUSTRAETE,

danken U.

Namis : zaterdag 2 mei 1987 om 8.30 uur.

Begrafenissen-Crematies bvba RAOUL, Brakerli
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




