Hij was een man van plicht en eer,
Hij heeft zich gans gegeven.

Wij bidden, al doet 't hart ons zeer :
God, geef hem eeuwig leven.

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ARTHUR VAN HALEWIJN

echtgenoot van Mevrouw
EMMA VAN DEN BOSSCHE

geboren te Rumbeke, op 4 november 1895 en
godvruchtig overleden te Brakel (Opbrakel), op
31 oktober 1977, gesterkt door de HH. Sakramen-
ten der zieken.

+

De families VAN HALEWIJN, KERKHOF,
VAN DEN BOSSCHE en MATTHIJS,

danken U voor uw gebeden en blijken van
innige deelneming.
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Heer, omdat Gij zelf het hebt gezegd, kunnen
wij niet geloven dat dit leven vergeefs zou zijn
geweest. Integendeel, wij weten en geloven dat
er niets zal verloren gaan van het schone en het
goede waarnaar hij heeft gestreefd, niets van
het leed dat hij heeft gedragen, niets van de
toewijding en het geloof dat zijn leven boetseer-
de naar Uw Goddelijke Wil.

Hij hield van zijn gezin, van zijn vrouw die hij
diep waardeerde, van zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind, de kleine Koen, in wie hij de
kroon zag van zijn leven.

Hij hield van de mensen met milde goedheid
en diep begrijpen; met zijn gemoedelijke en
gelijkmoedige vriendelijkheid wist hij dienstvaar-
dig te zijn voor ieder die hulp behoefde.

Hij hield van het leven op zijn manier, rustig
en ietwat teruggetrokken zoals zijn gezellige en
intieme woonruimte wist hij zijn werk en zijn
plicht met wijsheid te regelen en stond hij ge-
reed voor al wat goed en schoon was.

Hij hield van God die hij met mannelijk-vrome
liefde wist te dienen en aan wiens leidende
Voorzienigheid hij zich heel en al toevertrouwde.

Dank U... voor alles wat Gij voor mij hebt ge-
daan : voor uw grenzeloze goedheid en onbere-
kende bezorgdheid, voor uw dankbare genegen-
heid en uw troostende nabijheid. Wij konden nog
verder gelukkig samen zijn maar de Heer heeft
mij geroepen tot het Eeuwig samenzijn met Hem
op de vooravond van het grote Allerheiligen-
feest. Bidt voor mij, bezonder in de Zondagmis,
opdat Ik U zo rap mogelijk daar moge opwach-
ten in het vooruitzicht van een eeuwig, vreugde-
vol weerzien bij God.




