Uw wil geschiede.

.|.
GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

Désiré Van Haudenhuyse

weduwnaar van Mevr Louise-Marie De Smeytere
geboren te Oudenaarde, de 23 december 1884 en er
schielijk overleden de 9 augustus 1960, gesterkt door
het H. Oliesel in extremis.

« Uw wegen, Heer, zijn onnaspeurbaar en Uw be-
doelingen voor ons, mensen, meestal onbekends. De
mens wikt, maar God beschikt en op een onverwacht
ogenblik eindigt heel dikwijls ons leven als wij nog
volop de zaken aan 't regelen zijn voor de toekomst

De dierbare afgestorvene is ook plots van ons heen-
gegaan. Wij onderwerpen ons aan de raadsbesluiten
der Goddelijke voorzienigheid en treuren niet als on-
gelovigen voor wie geen hoop bestaat, maar weten dat
de dood voor een kristen mens de overgang is naar
een beter leven.

Op St Anna-feest nog knielde hij met de ganse familie
neer aan 't altaar van de lieve heilige waar de H. Mis
opgedragen werd tot haar eer en tot zielerust van zijn
echtgenote.

Nu is hij moeder gaan vervoegen in de eeuwigheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw wel en wee
was ook mijn vreugde of mijn leed. Ik dank U om de
zorg en aanhankelijkheid waarmee gij mij hebt omringd.
Denkt aan mij in het gebed. )

VAN CAENEGHEM, DE SMEYTERE en
gevoelig aan Uw blijk van deelneming

in hun pijnlijken rouw, bieden UEd.

hun innigen dank.

Matrie - Christine VAN HAUDENHUYSE,
Jonge Heer Noél HALSBERGHE,
Mejutfer Monique HALSBERGHE,
- OUDENAARDE

VANDEN HEEDE,

VAN HAUDENHUYSE,
Heer René VANDERHAEGHEN, Mevrouw René VANDERHAEGHEN, geboren

« Heer, het is uw eigenschap goedertieren te zijn en te
sparen, wij smeken U, wees de ziel van uw dienaar
genadig en geef aan uw engelen opdracht hem te
voeren tot het eeuwig geluk » (Lit. overl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

DRUKK. DE MEESTER

Heer Robert HALSBERGHE, Mevrouw Robert HALSBERGHE, geboren Marie Josée

Jonge Heer Jacques VANDERHAEGHEN,
De familien VAN HAUDENHUYSE,




