Wat zijt Gij goed, o Heer,
wat zijt Gij altijd goed geweest voor mij!

Zuster Bernadette

Margareta Vanhaute

is na een gegeven leven als 2uster van Maria
Missionaris in het Bisdom Popokabaka
nu thuisgekomen bij onze God die Liefde is.

2ij werd geboren te Nazareth op 27 juni 1917
deed professie te Nederbrakel op 14 maart 1940
2lj overleed in onze zustergemeenschap te Nederbrakel
op donderdag 22 juni 2000.

2uster Bernadette, je wistje je leven lang tenvolle gedragen
en gedreven door de liefde van de Heer.

Daarom was je ja-woord zo van harte : “Heer, hier ben ik”
op Gods uitnodiging om je leven, als zuster van Maria, ten
dienste te stellen van Zijn Rijk.

Meér dan 50 jaar geleden was er datzelfde enthousiaste
antwoord om naar Gods volk in Congo te gaan. Alles achter-
latend, wist jij je zo viug één van hen, totaal voor hen. In
materniteit en hospitaal was men gerust als jij er was,
helend verbonden met de armsten, met de mensen in
nood. Het was je grote vreugde de jonge missiepost
te zien uitgroeien tot volwaardige Kerk, waar de eerste

vrouwelijke roepingen uit het Yakavolk door jou begeleid
werden.

Als bescheiden en bemoedigende medewerkster van Mgr.
Bouckaert, de inlandse priesters en missionarissen, werd
Jij sterk gewaardeerd. Je minzame glimlach, je gul onthaal
en je meelevend luisteren, blijven leven in het hart van je
medezusters en van veel Afrikaanse vaders en moeders.
Toen de Heer in de avond van je leven kwam aankloppen,
met pijn en lijden was het alweer : “Heer, hier ben ik 1”
Het missiekruis week niet meer van je zide in de stille
ziekenkamer. Het was je steun die lange maanden van
afnemnende fysieke krachten. Een biddende grondhouding
en een blijvende belangstelling rond velen hier en in Congo,
hield de viam brandend, diep in je hart.

De liefdevolle nabjjheid en tedere zorg van je zus An en
van je medezussen, de trouwe bezoekjes van missiona-
rissen, en van je familie - waar je zoveel van hield - maakten
je gelukkig.

Was het een attentie van de Heer, dat je in alle stilte, juist
op Sacramentsdag, naar de Vader mocht gaan?

Nu mag je Hem prijzen en gelukkig zijn.

Wij allen vertrouwen je biddend toe aan ons aller Vader en
aan het Hart van Maria.

Samen met jou DANKEN wij van harte
allen die goed voor je waren en je biddend gedenken
hier en in Congo.

De Zusters van Maria en de familie.




