« Leer ons, Heer, onze dagen naar waarde e
schatten en zo te komen tot wijsheid van
hart ». (Psalm 90)
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TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Jan-Baptist VAN HAUTEGEM

geboren te Zegelsem op 7 maart 1887 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 8 mei 1978, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van alle godvruchtige genootschappen van
de parochie.

De dierbare overledene heeft gedurende
meer dan negentig jaar zijn vele levensdagen
naar waarde kunnen schatten. Hij heeft veel
meegemaakt en veel zien veranderen, ook in
zijn vertrouwd dorp en zijn geliefde parochie.

Met heimwee naar de goede oude tijd liet
hij de nieuwe dingen aan zich voorbij gaan.
Zijn levenservaring en zijn vergrijsde wijs-
heid vulden =zijn dagen met herinneringen aan
toen.

Jan-Baptist is misschien wat eenzaam, maar
als een rechtschapen man door het leven
gegaan. Hij was een zeer trouw kerkganger.
Hij naderde regelmatig tot biecht en H. Kom-
munie, zijn leven lang.

Hij was één der laatsten van een verdwij-

nende soort mensen : zij die zonder ziekte
en zonder geneesheer hun leven leiden tot
hoge ouderdom. De laatste weken dan is hij
stilaan naar zijn einde toegegaan, uitgeleefd
en rijp voor de eeuwigheid.

Beste neef en nicht, mijn dank op de
eerste plaats aan U bij wie ik een echte
thuis heb gevonden. In de drukte van uw
huisgezin en bezigheden kon ik steeds reke-
nen op uw zorgen om mij. De laatste tijd
vooral heeft U dat veel kommer bezorgd,
maar de goede God zal het U zeker lonen.

Beste familieleden, bij dit afscheid wil ik
U vragen onze familieband aan te houden in
eensgezindheid en wederkerige genegenheid.
Ik bid voor U allen opdat in het verdere
leven Gods zegen u moge begeleiden. Dan
wordt het een wederzien in het hemels Va-
derhuis.

Eerwaarde Zusters en Verplegend Personeel,
ook aan U mijn dank voor uw beste zorgen
en de blijvende verzekering van mijn gebe-
den.

De families VAN HAUTEGEM en
VAN DEN BOSSCHE,
erkentelijk voor uw gebeden en blijken
van medeleven in hun rouw, danken U
oprecht.
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