T

A LA CHERE MEMOIRE DE
MONSIEUR

Albert-Remi VAN HECKE

époux de Dame
Marie-Thérése PIEMAN
né a Parike le 14 aolt 1934
et pieusement décédé le 4 juin 1994
a la clinique St-Jean de Bruxelles
aprés une longue et pénible maladie
affrontée avec beaucoup de courage.

La vie d'Albert fut marquée par la jovialité, 'honnéteté, le
courage et la serviabilité. Il aimait le contact avec les autres.

Aprés une vie professionnelle commencée tres tét, il avait
entamé une retraite bien méritée. Il avait encore beaucoup
de projets mais il fut attaqué par la maladie qui I'emporta
beaucoup trop tot.

Albert a toujours été trés attaché a sa famille, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

"Chére épouse, chers enfants, je vous quitte brusquement.
Dans la maison du Pére, je continuerai a vous aimer et vous
soutenir. Seigneur, accueille-moi, car j'ai fait un long
voyage. Je reviens vers Toi, mon Pére, Toi qui es mon espoir
et qui m'attends".

Trés touchées des marques de sympathie que vous leur
avez témoignées les familles
VAN HECKE, RUBBENS, PIEMAN, JOURQUIN
et apparentées
vous remercient.
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TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert-Remi VAN HECKE

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Thérése PIEMAN
geboren te Parike op 14 augustus 1934
en godvruchtig overleden op 4 juni 1994
in de St-Jans Kliniek te Brussel
gesterkt door de gebeden
uit de zieken en stervendenliturgie.

Het leven van Albert was gekenmerkt door zijn eerlijkheid,
zijn moed, vriendelijkheid en hulpvaardigheid aan zijn
medemensen.

Zijn professionele loopbaan begon al vrij vroeg. Hij genoot
nu van een welverdiend pensioen. Hij had nog zeer veel
toekomstplannen maar die werden gedwarsboomd door zijn
vreselijke ziekte, die hem veel te vroeg van ons heeft
ontnomen.

Albert was zeer gehecht aan zijn familie, zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen.

"Liefste echtgenote, liefste kinderen wel onverwacht maar
niet onvoorbereid ben ik uit jullie leven heengegaan. In het
Vaderhuis verwacht ik U allen om in onverdeelde vreugde
voor eeuwig samen te zijn".

De families VAN HECKE, RUBBENS, PIEMAN, JOURQUIN
en aanverwanten
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke
deelneming en danken U.

P.F. LERQY, Ellezelles-Flobecq




