Wie .met een oprecht hart gepoogd beeft
trouw te zijn aan Gods wil,

hem begeleidt de Heer

naar het ware geluk.
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Dankbaar aandenken aan
de Heer

Hubert, Alfons Van Hecke

echtgenoot van Mevrouw Elisa Rubbens,

geboren te Parike op 10 oktober 1908 en
er schielijk overleden op 9 februari 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Een goed man is van ons heengegaan :
werkzaam wvoor het welzijn van zijn gezin,
maar ook in geest van hulpvaardigheid voor
2ijn medemensen.

Een paar maand geleden wvoelde bij zich
plots oud geworden. Een zwaar kruis voor
die werklustige man. Wij bebben het bem
z0 dikwijls horen zeggen: «tIs erg als
men niets meer kan ». Het aanvoelen van
die ommacht bracht zijn gedachten dikwijls
bij een naderend levenseinde.

Hij was ook een godsdienstig man ; hij bad
heimwee naar de kerk waar bij vroeger
elke week op post was.

Om dit leven in dienst van God en de
mensen, wacht bhem nu de gelukkige rust,
die beloofd is aan die steeds hun vertrou-
wen gesteld hebben op een liefdevolle Heer.

Dierbare echtgenote, wat gij misschien al
wel eens wverwacht, gevreesd hebt, is voor
U dan toch mog zo onverwacht gekomen.
Ik dank U om wat wij samen aan schoons
hebben beleefd.

Lieve kinderen, ik reken er op dat gij sa-
men met moeder wvoor mij zult bidden ;
het moge wvoor haar en U een troost zijn
dat wij 20 nog in gedachte samenzijn.

De families

Van Hecke, Rubbens,
Leroy, Van De Catsijne,

danken U.

Namis : vrijdag 9 maart om 19.30u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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