Herinnering aan Afscheid

1k ga op weg en laat mijn huis
verdonkren in het avondrood

-0, ga niet weg, de nacht is groot.

ik kan niet blijven lieveling,

) De Heer de dood ontbood mij tot zijn kring;
me VAN HECKE vergeef mij dat ik achterlaat
echtgenoot van Mevrouw wat ik zozeer heb liefgehad:
Diane PIETERAERENTS mijn huis, mijn dorp, mijn kleine straat
geboren te Zottegem op 5 juli 1946 en godvruchtig en u, mijn eigen hart,

overleden te Oostende op 28 juli 2004,

gesterkt door de H. Sacramenten. ik hoor een lied, een grote stem.

zijt gij dan niet van mij ?

Landbouwingenieur aan het
Ministerie van de Viaamse Gemeenschap van hem.
1ziid t o vrouw die eenzaam achterblijft
b . el e in het verwaaiend avondrood
o dood, o stem
We gedenken Willy tijdens de namis op de nacht is groot en sterk de stem
vrijdag 29 oktober 2004 om 18.30 uur die tussen slaap en morgenrood
in de St.-Pieterskerk te Brakel. roept uit het Nieuwe.

naar H. Marsman.




Diane Pieteraerents,
Zijn echtgenote;
Ben en Petra Van Hecke — Van Hoorde,
Koen en Lien Paemeleire — Van Hecke,
Zijn kinderen;
Cara Van Hecke, zijn petekind,
Tessi Van Hecke,
Zijn kleinkinderen;
de families Van Hecke, Pieteraerents,
De Buck en Goeffers,

danken u oprecht voor uw genegenheid,
uw medeleven en uw steun bij dit afscheid.

Dank aan allen die Willy genegen waren en hem
in hun hart verder meedragen.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.




