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Dierbaar gedenken wij “Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
d@ //Iwe/p :le hebt het onbtzettend moedlg:]gsdaaln.
iemand kan begrijpen hoe je hebt geleden,
c()qéb[’b?d/ .CVdVl/be(’//\’/@W/ niemand kon voelen wat je hebt doorstaan.”

zoon van wijlen Frangoise Heymans.

Geboren te Geraardsbergen op 13 januari 1939

en na een langdurige ziekte overleden
te Galmaarden op 20 januari 2000 Aan mijn zus en schoonbroer, familie en

gesterkt door de gebeden van vrienden die mij geholpen, bijgestaan en
onze Moeder, de H. Kerk. medegeleefd hebben op mijn levensweg,
aan elk hartelijk dank.

De families
Vanheckoutte en Heymans,

danken U voor uw aanwezigheid en

blijken van deelneming in hun rouw.
Geraardsbergen, 26 januari 2000.




Begr. Van den Driessche-Premereur, Galmaarden, tel. : 054-58 07 25.
Druk. Langendries Chris, Bever, tel. : 054-58 72 04.




