Gelukkig is een mens
die zijn vertrouwen stelt op U.
O Heer God van alle machten. (ps. 84).
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GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Lodewijk Jozef VAN HEDENT

echtgenoot van mevrouw
Emma VAN CAELENBERG

Geboren te Oombergen op 9 januari 1909 en
overleden te Burst op 3 juni 1985, gesterkt door
de laatste H.H. Sakramenten.

De Heer Jezus vond zijn trouwe dienaar paraat
toen Hij hem plots kwam roepen voor de altijd-
durende ontmoeting in het grote vaderhuis,
want gans het leven van de dierbare overledene
was een voortdurende voorbereiding.

Gans het leven van deze goede vader stond
in dienst van God en van zijn gezin en voor
zijn medemensen. Hij diende God in de per-
soon van de naaste. Hij vond zijn geluk in
zijn plicht te doen en in de voortdurende zorg
om andere mensen te helpen gelukkig te
maken.

Beminde echtgenote en kinderen, lange jaren
hebben we gelukkig samen geleefd. Samen
hebben we lief en leed gedeeld. Gij weet
hoe lief ik U had. Ik dank U voor uwe vele
en liefdevolle zorgen.

Leeft in liefde en in vrede. BIijft de steun
voor moeder en bidt voor mij!

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn
geloof bewaard, mijn loopbaan voleind en nu
blijft de kroon der gerechtigheid waarmee de
Heer mij zal kronen voor immer.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U !

De families

VAN HEDENT, VAN CAELENBERG,
VAN QUICKELBERGE en VAN DE VIJVER

danken U voor de oprechte blijken van
medeleven en voor uw gebed.

Druk. FANT, Burst
Begraf. W. VAN AERDE, Burst




