Diegenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik lief had terug te zien.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert VAN HELLEPUTTE

echtgenoot van Mevrouw
Rachel REGAERT

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 17 februari 1916

en thuis zachtjes overleden in familiekring

op 25 januari 1991,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

+

Rachel REGAERT,
Gratien en Leona
VAN HELLEPUTTE - MEYNAERT,
Jean-Pierre en Lieve
BOTTELDOORN - VAN HELLEPUTTE,
zijn kinderen,

zijn echtgenote,

Ludo VAN HELLEPUTTE,
Kurt VAN HELLEPUTTE,

Ann BOTTELDOORN, zijn kleinkinderen.

De families : VAN HELLEPUTTE, REGAERT,
VAN DEN NOORTGAETE en DE BO,
danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk A. De Borre - Tel. (055) 42 20 91
Rouwleiding BVBA Raoul - Tel. (055) 42 24 49

Niets doet meer pijn dan afscheid nemen van
iemand waarvan men houdt.

Dat hebben we ervaren, op de vooravond van je
verjaardag en op de drempel van je gouden bruiloft.
In een vredige slaap hebt je ons verlaten. Papa, we
hadden je graag nog eens gezegd hoeveel we van
je hielden. Vandaag blijft ons enkel nog je levens-
ervaring waaruit we kunnen putten. Je was zo onge-
woon, zo edelmoedig en zo zacht We zullen je
gefluister nog lang missen in huis.

Je was ook zo verbonden met de natuur. Geen
paadje of wegeltje in de streek dat je niet kende in
al die jaren dat je ijverig je liefhebberij, de jacht, uit-
voerde. Je was zc fier op je jacht. Je nakomelingen die
in je voetsporen treden zullen nog dikwijls aan je den-
ken, als zij diezelfde baantjes zullen afleggen. Nu ben
je vertrokken, een lange weg, naar de eeuwig zingende
bossen, waar uw gefluister zal weggedragen worden
op hetritme van ritselende bladeren en verre geweren...

De stuwende kracht achter mama, dag in dag uit,
om je tot het uiterste momentje te verzorgen en te
verwennen maakte ons sprakeloos en week. Het was
niet gewoon liefde, maar een buitengewone liefde met
volle overgave die haar bezielde. Wij zullen trachten
haar verlies een beetje te verlichten door onze aan-
wezigheid, of die van onze. kinderen, waar je toch
0ok zoveel van hield. Zij ook staan woordeloos tegen-
over die onbegrijpelijke pijn, die leegte...

In jouw naam - zo zou je het gewild hebben -
zeggen wij «bedankt» aan de familie, al je goeie
vrienden, je buren, je dokter, de verpleegsters en ook
al de mensen die vandaag voor de laatste maal bij
«Ber» komen...

Je kinderen.




Als ik ooit doodga,

verstik me dan niet in je tranen,

maar schep een herinnering aan mijn lach

niet op mijn graf, maar daar waar ik gelukkig was.




