«Hij werd als boer op de wereld gezet.
Hij hield van de aarde en God was zijn vriend.
Zo heeft hij zijn brood en zijn hemel verdiend.
Hij bad met zijn handen zijn schoonste gebed,
zijn handen die zaaiden het dagelijks brood
en rusten gevouwen in ’t uur van de dood.»

Vroom aandenken aan
DE HEER

Camiel, Richard
VAN HELLEPUTTE

zoon van wijlen Seraphien en Maria DE SMET.

Geboren te Steenhuize - Wijnhuize op 11juni
1904 en godvruchtig overleden te
St. Maria-Lierde op 13 maart 1995,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families
VAN HELLEPUTTE en DE SMET
danken u voor uw blijken van medeleven.

Namis : vrijdag 7 april 1995 om 19 uur.

Op weg naar de negentig voorbij, heeft
Camiel de korste weg genomen naar de
eeuwigheid. Daar heeft hij nooit problemen
rond gemaakt. Wij zijn hier niet gekomen
om te blijven en als dag en uur gekomen
Zijn dan moeten we gaan. Een levensfilosoof.
Hij kon vetellen over alles wat er in

St. Maria -Lierde gebeurd was in vroegere
jaren. Daar kon je uren naar luisteren.

Camiel heeft in zijn leven, samen met zijn
zes broers, hard gewerkt in het familiebedriff.
De boer hij ploegde voort. Hij had van God
geleerd : «wie de hand aan de ploeg slaat,
mag niet omzien». Hij dankte God voor de
zon en de regen en hij wist dat de tarwe
groeit terwijl de boer slaapt.

Camiel was een gelovig mens. Dat zat er diep
in. De eerbied voor God en voor de priester.
Een christen mens, die de zondag, zolang hij
kon, de Heer kwam loven en danken om het
leven.

Wij bidden dat deze goede man in het
Vaderhuis mag welkom zijn. Wij danken voor
zijn leven en al het goede dat van hem is
uitgegaan. Wij danken ook allen die goed
voor hem zijn geweest.

Moge hij in vrede rusten.

God zegene en beware allen die hem dierbaar
waren.
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