Gelukkig die in God geloven,
Als diepe wonden ’t herte slaan! ... G. G.

*
Wij bidden voor de zielerust
van de Heer

Julien-René Van Helleputte
Echtgenoot van Mevrouw
Iréne DE PAUW

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 15 januari 1927, en
godvruchtig overleden te Aalst, in de kliniek van O. L.
Vrouw-Mijlbeek, de 21 december 1960, versterkt door de
HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van de H. Hartbond en vele godsdienstige
genootschappen,

—

Heer, hoe zwaar is het offer dat Gij van ons vraagt!
Vader was ons zo duurbaar en wij hadden hem nog zo no-
dig: Gij kondt ons moeilijk scherper treffen! ... En alleen
Gij, Die alles weet en kent.., Gij alleen ook weet hoe
schrijnend de pijn van het afscheid ons het hart doorboort.
Maar voor U, die de Meester zijt van Leven en Dood, bui-
gen wij het hoofd : Gij zijt Onze Lieve Heer en wat Gij ook
doet, ’t is wel gedaan. Wij aanvaarden dit offer van Uw
H. Wil, wetend dat Gij nooit slaat zonder te zalven en dat
Gij harten troost waar Gij harten treft. Zie onze tranen en
aanvaard ze als gebeden,

Wij hebben de dierbare overledene gekend als de goe-
de huisvader en levensmoedige echtgenoot. Zijn tederste
zorgen gingen naar zijn lieve Kleintjes en voor alles was
hij bekommerd om hun welzijn.

Doch ook hij, nog zo jong, leerde het Kruis van het
lijden kennen, maar met een bewonderenswaardig levens-
optimisme droeg hij het, wel wetend dat wie met Jezus
lijdt, in Hem zich ook eenmaal verblijdt.

O God, hoe zwaar het ook is, wij aanvaarden dit offer
en bidden tot U als tot * De Vader ., die deze jonge moe-

der en kleintjes zal zegenen in dit leven. Lieve Echtgenote,
onze verbintenis is kort maar schoon en verdienstelijk
geweest, want we leefden in trouwe eenheid en genegen-
heid voor elkaar; ik stel me goed voor ogen Uwe onbe-
grensde droefheid, maar treost en ‘opbeuring zult gij vin-
den bij onze kleintjes en allen die erom bekommerd zullen
zijn. Mijn lieve kleintjes, verschaft ** Moeken ., veel
genegenheid die haar veel verstrooing zal geven vooral
als gij groter zult zijn.

Dierbare ouders, schoonmoeder e¢n familieleden alle-
maal, mocht Uw opoffering de leemte aanvullen die mijn
heengaan veroorzaakt: Bidt voor mij en mijn gezin. Vaart
allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer.

Mevrouw Julien-René VAN HELLEPUTTE, geboren
Iréne DE PAUW;

De Familién

VAN HELLEPUTTE
DE PAUW

DE RUYVER
HEMERIJCKX

VAN DEN NEUCKER

danken voor Uw blijken van deelneming.

Drukk. J. Du Mongh, Denderwindeke,




