Heer, . herinner U de naam
van hem die gestorven is.

+

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

VICTOR, aAlecius
van helleputte

zoon van wijlen Serafien en Maria DE SMET,

hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize

op 13 december 1899 en overleed godvruchtig
te Sint-Maria-Lierde op 1 oktober 1989, nadat
hij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en
de H. Teerspijze ontvangen had.

Tijdens zijn acht laatste levensdagen was Victor
er stellig van overtuigd dat zijn dood snel
naderde. Daarom vroeg hij zelf naar de « laatste
sakramenten ». Heel bewust en met een groot
geloof heeft hij deze ontvangen. Zijn onmiddellijke
voorbereiding op de dood verwijst naar de
manier waarop hij zijn leven doorbracht: gericht
naar God en luisterend naar Zijn woord. Gelukkig
om de hoge ouderdom die hij bereiken mocht
keek hij dankbaar terug in het verleden: vol
eerbied sprak hij over zijn ouders, fier was
hij over zijn familie, met nadruk vertelde hij
over zijn werk als landman op veld en erf.

Wanneer hij niet meer ter kerke kon komen,
ontving hij regelmatig bij gelegenheid van de
hoogdag de Heer thuis, telkens voor hem en
zijn broers een bijzondere gebeurtenis.

Beminde broers, lange jaren hebben wij samen
de gewoontenA en de levenswijze waarin onze
ouders ons ziin voorgegaan in ere gehouden
en waren daarom gelukkig. Met de jaren zijn ons
onze zusters en een paar broers ontvallen. In
ons verdriet daarover steunden en bemoedigden
we elkaar. in onze oude dagen waren wij te-
vreden en gelukkig om ons samenzijn. |k dank
u om uw bezorgdheid en steun tijdens mijn
laatste dagen.

Heer onze God, zoveel hebt Gij de mens ge-
zondheid en levenskracht geschonken. Nu dit
leven ten einde is, bidden wij U: wil hem
belonen naar werken, en vrede schenken in
Uw onvergankelijk licht. Door Christus onze
Heer.

De families
VAN HELLEPUTTE, DE SMET,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zondag 10 december 1989 om 7.30 u.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




