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Vroom aandenken aan de
Heer

Roger, Alfons, Louis
VAN HERREWEGHE

echtgenoot van
Mevrouw Elza VAN DE VIJVER.

Geboren te Elene op 11 januari 1939
en godvruchtig in de Heer ontslapen
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-
Opbrakel op 10 oktober 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Verantwoordelijke Promotor
P.V.B.A. Emile De L'Auvre.

Het is niet bij gebrek aan levens-
moed, noch tekort aan verzorging dat
Roger op zulke jonge leeftijd van
ons moest heengaan.

Moedig heeft hij de pijnen der af-
takeling van zijn jong en sterk gestel

doorleefd. Hopend op herstel en te-
vens zich bewust van de ernst van
zijn toestand heeft hij schoon en
meebiddend de sakramenten van de
zieken ontvangen.

Het leven kan hard en meedogenloos
zijn, maar de kristen weet meer dan
dat. De Heer Jezus ging ons voor in
lilden en dood maar ook in verrijzen
en hemelvaart.

Voor allen die reeds uit dit leven
zijn heengegaan en vandaag in 't bij-
zonder voor Roger bidden we de
Heer om barmhartigheid en toegang
tot het eeuwig geluk.

De families : VAN HERREWEGHE,
VAN DE CASTEELE,
VAN DE VIJVER,
DE CUBBER,

danken U voor uw kristelijke deel-
neming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




