T
TOT VROOM AANDENKEN
van Mevrouw

ALPHONSINE VANHERPE

weduwe van de Heer
VALERE SPILEERS

geboren te Elzele, op 27 mei 1889 en godvruch-
tig overleden te Schorisse, op 26 augustus 1973,
gezalfd met het H. Oliesel.

Gelukkig de mens die in volle eenvoud en met
geloof en vertrouwen in God zijn leven door-
brengt.

Elke dag is voor hem een voorbereiding op de
dood. Hoe plots die ook moge komen hij is ge-
reed.

Zijn verschijnen voor God is enkel de definitieve
ontmoeting met de Vader tot wie hij elke dag
heeft gebeden en van wie hij de beloning ver-
wacht voor zijn trouwe dienst.

Zo is het leven geweest van de dierbare overle-
dene. Moge zij nu de barmhartigheid vinden waar-
voor wij allen zullen bidden.

Moeder, gij hebt ons het voorbeeld gegeven
van werkzaamheid en goedheid. Steeds waart ge
vol belangstelling en medevoelen met ons.

Uw genegenheid zullen wij diep in onze herin-
nering bewaren.

Lieve en dierbare kinderen en kleinkinderen,
hebt dank om uwe zorgen en genegenheid.

Dierbare familieleden, vrienden, hartelijke dank
voor de vele blijken van genegenheid en troost-
volle attenties. Bidt nu allen voor mijn zielerust en
tot zalig weerziens.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Remy SPILEERS-BAERT,

Heer en Mevrouw Leon SCHIETTECATTE-SPILEERS,
Heer en Mevrouw Marcel SPILEERS-DE STERCKE,
Heer en Mevrouw Etienne PERSOONS-SPILEERS,

De families VANHERPE, DEBUYSSCHER, SPILEERS en AELVOET,

danken U voor de blijken van innige deelneming.
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