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Vroom aandenken aan

Mevrouw

Gabriélle VAN HERPE

echtgenote van wijlen
de Heer Victor LISON

geboren te Oudenaarde op 7 juni 1923
en er godvruchtig overleden op
13 september 1999.

De families
Lison, Van Herpe, Enghien, Santens

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming.

Enkele weken geleden, gaf ze haar
zoon Jozef opdracht, deze onderstaande
tekst te verdelen op de begrafenis. Ze
had reeds jaren geleden door de hevige
gewrichtspijnen en het zwakke hart.
Vele vrienden zullen deze mooie tekst
en de diepere betekenis begrijpen.
Moge de almachtige God haar heden
belonen voor haar godsvrucht, moeder-
liefde en warme vriendschap.

Haar leven heeft een kroon gedragen
van gouden moederlijk geduld

Dat zonder voor zich zelf te zorgen
Gestaag de vele, vele dagen
Geluidloos zorgend heeft gevuld.

Zij heeft in al haar werk en zorgen
Zo weinig voor zich zelf gevraagd
Maar stil haar eigen leed verborgen
in 't moederhart, dat zwijgt en draagt.

Begrafenissen ALLEGAERT, Oudenaarde




