Zoals Christus is verrezen
zo zullen ook wij eenmaal verrijzen.

1
VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Philomena
VAN HERREWEGHE

echtgenote van de heer
Franciscus-Xaverius UYTTERSPROT

Geboren te Denderhoutem op 9 januari 1912
en overleden te Aalst op 28 september 1980.
Gesterkt door de Sacramenten der zieken.

De Heer had ons een moeder geschonken
aan wie we veel te danken hebben. Zij was
de steeds bekommerde echtgenote die haar
man ter zijde stond in goede en moeilijke
dagen, in gezondheid en ziekte. Zij was de
bezorgde moeder voor haar kinderen en fa-
milie, die alle lief en leed met hen deelde.
Het was haar wens nog vele jaren in haar
familie te mogen blijven, de steun te zijn
van haar echtgenoot die haar zorgen zozeer
nodig had. Plots is aan die droom een einde
gekomen. Moge de Heer van alle leven haar
lonen voor haar toegewijd leven.

Beste echtgenoot, kinderen en familie, de
dood heeft ons gescheiden. |k dank U voor
alles wat gij voor mij hebt gedaan. Draagt
zorg voor elkaar. Leeft allen gelukkig. Laat
ons door het gebed verenigd blijven.

De families :
VAN HERREWEGHE, UYTTERSPROT,
WIJNANT en HAELTERMAN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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