Het is zo goed bij U te zijn,
O Jezus, troost en medecijn
voor elk gemoed

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Anna VANHOOLANDT

WEDUWE VAN DE HEER
Georges VANCOPPENOLLE

geboren te Ronse op 8 februari 1902
en er godvruchtig overleden op 7 juni 1983,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

G. GEZELLE

Het grootste, dat van een mens kan gezegd
worden, is niet dat hij grote dingen gedaan heeft ;
maar dat hij deed wat hij kon. Dat is de schoonste
levensbeschrijving, die van iemand kan gegeven
worden. N. BESKOV

Zij was een eenvoudige vrouw, die stil door het
leven ging, bezorgd met haar kinderen en kleinkin-
deren, trouw aan de kristelijke overlevering. Bijna
ongemerkt heeft ze ons verlaten. Moge ze bij God
de beloning ontvangen voor het goede dat ze hier
deed.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, blijf trouw aan ons kristen geloof,
denk dikwijls aan mij terug. Gij allen, mijn verwan-
ten en vrienden, bid voor mij.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse

De Heer en Mevrouw Alfons LEROY-VANCOPPE-
NOLLE, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Gilbert VANCOPPENOLLE-
D’HONDT, kinderen en kleinkinderen,

De families VANHOOLANDT, VANDERASPOILDEN,
VANCOPPENOLLE en ROMAN,

danken U voor Uw gebed
en blijken van deelneming.




