Geloofd zij Jezus Kristus !
t

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Clarisse Van Hoolandt

weduwe van Mijnheer
ISIDOOR ROSIER,
geboren te Nederbrakel op 20 september 1885 en
godvruchtig overleden te Opbrakel

op 30 september 1962,

gezalfd met het Sakrament van het H. Oliesel.
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De Heer vermaant : «de dood komt als een dief
in de nacht». Ons levenseinde is de bevestiging
voor eeuwig van wat wij zelf van ons leven gemaakt
hebben. Gelukkig zij, die deze waarheid voor ogen
hebbende, ook altijd voor het stervensuur gereed
worden bevonden.

De duurbare overledene was een diep kristelijke
wijze echtgenote en moeder, waar hulp nodig was, is
ze altijd bereid geweest die te brengen.

Dierbare kinderen en familieleden, al is mijn le-
venseinde plots gekomen en voor U dan een droe-
vige verrassing, toch moeten wij eerbiedig het hoofd
buigen voor Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten.
Blijft zorg hebben voor wie ik ook zorg gedragen
heb, zo vervullen wij best het gebod van de Heer,
het gebod der kristelijke naastenliefde. Ik dank U
allen voor de genegenheid die gij mij hebt toe-
gedragen. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot
weerziens allen in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

Voor uw blijjken van kristelijke
deelneming in haar rouw en voor
uw gebed tot zielerust van haar
overledene, danken u van harte
De Families VAN HOOLANDT, ROSIER,
VAN DEN DRIESSCHE.
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