Als wij met Kristus lijden en sterven,
zullen wij met Kristus ook verrijzen
en voor eeuwig verheerlijkt zijn.

1.

In Kristus' liefde is voor eeuwig opgenomen
DE HEER

Albert VAN HOORDE

echtgenoot van
Mevrouw Louise DE MEULEMEESTER.

Hij werd geboren te Zegelsem

op 8 januari 1924.

Hij ging naar het Verheerlijkt Leven

op 15 januari 1988,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Vader wij treuren om je heengaan, maar toch
danken we onze Heer omdat Hij ons zo'n
vader gaf.

Wij danken je, vader, voor je arbeid en
zorgen, voor je genegenheid en toewijding,
voor je behulpzaamheid.

Familie, geburen, vrienden en parochiegemeen-
schap mochten op je rekenen. Steeds was
je bereid om hulp te bieden. « Berke » stond
klaar voor iedereen.

En dan treedt de ziekte in een mensenlichaam
binnen. Wat je vroeger voor anderen proberen
te geven hebt, moet je nu krijgen...

Een lach, een herkenning, een gebaar wordt
voor familieleden en vrienden je teken van
zoveel dank.

De dood kwam als een bevrijding. Je ge-
loof is een zien en weten geworden, je hoop
een rijk bezit.

In je grote liefde blijf je waken en bidden
voor allen die je dierbaar zijn en waren,
terwijl je nu eeuwig verder leeft bij de
Vader.

Lieve echtgenote, samen hebben wij heel
gelukkige jaren gekend. Dank voor je warme
genegenheid en onvermoeibare bezorgdheid,
die ik ook tijdens mijn ziek-zijn heb mogen
ondervinden.

Beste kinderen en kleinkinderen, zeer veel
heb ik van je gehouden. Ik ben je dankbaar
en blijf voor je bidden, opdat je allemaal
gelukkig mag zijn. BIijf eensgezind onder
elkaar, blijf goed voor moeder zorgen.
Beste familieleden, vrienden en geburen,
dank voor je opbeuring en troost in je be-
zoeken.

Laat ons allen verbonden blijven in gebed
en liefde. Eens zien we elkaar terug.

Je gewaardeerde blijken van deelneming
zijn ons op deze droeve dagen een ware
troost.

De families VAN HOORDE, HAESEBROECK,
DE MEULEMEESTER en DE ZITTER danken
je er hartelijk voor.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel




