Het dagwerk is af.
Verberg mijn gezicht
in uw armen Moeder
Laat me dromen.
R. Tagore

T

VROOM AANDENKEN AAN
JUFFROUW

Bertha VAN HOORDE

werd door de Heer genodigd
om eeuwig te leven in Zijn liefde.

Zij werd geboren te Zottegem op 20 juli 1905
en overleed te Liedekerke op 21 februari 1973,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wij bidden U Heer, onze God, schenk aan
onze Tante de gelukkige droom van een
eeuwige Vreugde bij U.

Geef dat wij altijd haar beeld in ons levend
houden. Ze was voor ons de zorgende en
goede vrouw. Ze heeft ons voorgeleefd hoe
we zelfvergeten en ongekend voor anderen
een hulp en een kracht kunnen zijn.

Wij danken U Heer God, om haar trouwe aan-
wezigheid in ons gezin. Help ons haar nooit
te vergeten in ons leven. Amen.

Wij danken allen die door hun aanwezigheid
en meeleven en vooral door hun gebed ons
hebben getroost.

De Familie : VAN LIEDEKERKE.
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