Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; die in Mij ge-
looft en leeft, zal eeuwig gelukkig leven.
Joan, 11. 25.
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TER ZALIGE GEDACHTENIS
van Juffrouw

IDA VAN HOORDE

dochter van wijlen

Marcelin en Melanie Taeleman

geboren te Erwetegem, de 6 September 1871, en god-
vruchtig overleden te Geraardsbergen,
de 25 December 1950.

De dierbare overledene was diep gelovend ; de
hoofdtrek van haar godsdienstig leven was een
vurige godsvrucht tot het H. Hart van Jesus.

Die godsvrucht tot het H. Hart was haar leid-
draad in het leven : nederig en toegewijd aan haar
meesters, volbracht zij eenvoudig en opgeruimd
haar taak en zij mocht zich verheugen in hun ver-
trouwen en in hun genegenheid. Psalm 50, 19.

Die godsvrucht was haar steun in de beproe-
ving : jaren lang was de enige weg die zij deed, de
weg naar de Kerk ; en wanneer zij de Kerk niet
meer kon bereiken, bleef zij verenigd met de Heer
met levendige gedachten en de kalme opoffering
van haar menigvuldige kwalen. Paul, I Cor. 13, 7.

Kom nu getrouwe en voorzichtige dienares en
treed binnen in de vreugde van de Heer.

Matt. 25, 21.

Beminde Bloedverwanten, kortstondig na het
henengaan van mijn zuster, roept mij de Heer, God
is Voorzienigheid. Ik bedank U allen voor de zor-
gen en de genegenheid waarmede gij mij hebt om-
ringd. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jesus. ik heb betrouwen in U.

200 dag. afl.

L Druk. Victor Van Nieuwenhove. Geraardsbergen.

De Familie VAN HOORDE,
De Familie TAELEMAN.

e

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




