Zie, 1k maak alles nieuws. (Ap. 21)

]

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Jules VAN HOORDE

echtgenoot van Mevrouw Maria, Bertha GHIJS

Geboren te Grotenberge op 4 juni 1905 en onver-
wachts van ons heengegaan te Erwetegem, op 12
januari 1985, gezalfd in extremis.

Groot burgerlijk oorlogsinvalide.

Stichter Betonwerken VAN HOORDE.
Medestichter-voorzitter sportclub ERWETEGEM.
Medestichter-vorzitter gemeentelijke
gepensioneerdenbond.
Medestichter-erevoorzitter
volleybalclub « DE METEORS ».

Lid oudstrijdersbond.

Vereerd met verschillende eretekens.

God, ook in deze droeve omstandigheden, brengen
wij u ten volle dank voor Vader.

Hij zal bij U, in wie hij ten volle geloofde, en bij
Wie hij zijn diepste kracht vond, opgenomen worden
voor een nieuw Leven.

Hij blijft leven bij U,

Hij blijft leven in ons hart en gedachtenis.

Ook na zijn dood zal hij voor ons een toonbeeld
blijven :

van dynamisme, durf, werkkracht,

van opitmisme, van inzet voor zijn gezin.

En dit ondanks een zo zware handicap.

De herinnering blijven wij bewaren van een blij
mens;

hoe woncer dat uw omfloersde ogen nog zo veel
droom en vreugde konden uitstralen, blijdschap om
het gezelschap, en dit nog onderstreept door een
fijne glimlach die sprak van een rijk hart en de
grote gave van echte zin voor humor !

Wij danken God omdat Jules tevens zo sociaal in-
gesteld was, dat zijn vrije tijd steeds aan mensen
besteed was.

Wij danken God, omdat moeder hem overal bege-
leidde en voor hem gids en steun was in het half-
duistere dat hem omhulde.

Wij danken God, omdat wij zijn kinderen en klein-
kinderen, zijn familieleden en vrienden hem zorg,
genegenheid en vriendschap kunnen geven hebben !

Maria-Bertha Ghijs, zijn echtgenote.

Joél en Heléne Van Hoorde-De Spiegeleer, kinderen
en kleinkinderen,

Georges en Arlette Vekeman-Van Hoorde en kind,

Hedwig en Mraia Van Hoorde-Valentijn en kinderen,

Johny en Monique Van Hoorde-Van Daele en kind,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Van Hoorde - Ghijs - Vermeeren - Lie-
vens,

danken u voor de gebeden en deel
in de rouw.

De Beiaard




