God heeft de dag van onze dood onbekend
gelaten, opdat wij altijd bereid zouden zijn.
H. Gregorius.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marguerstha-Maria VAN HOORDE

Echtgenote van Wijlen Mijnheer Norbert D' HOSE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 26 novem_

ber 1902 en er godvruchtig overieden op 31

mei 1970, gesterkt door het H. Sakrament der

zieken en de Pauselijke Zegen in het ster-
vensuur.

Een groot geheim van «eeuwige, gelukkige
rust in de Heer» is geborgen achter die
gesloten ogen en in die stille rust van een
afgestorvene. Nog meer is dat waar als het
een goede echtgenote en moeder is die
heengaat. Uit de vcorbije jaren komen de
herinneringen op van liefde, van strijd, van
vreugde en pijn.

Wij hebben U, moeder, zo nodig gehad : uw
liefde, uw zorgen, uw geloof, uw voorbeeld.
De avond van uw leven is uitgemond in een
lange ziekte, en weer hebt gij het voorbeeld
gegeven van overgave, gelatenheid en ge-
loof.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, het afscheid heeft lang geduurd en
toch blijft het nog onverwacht, pijnlijk.
Jeannette en U allen dank ik voor de vele
en goede zorgen die gij dag en nacht aan
uw zieke moeder hebt gegeven.

Bemin elkander, help elkander en bid in uw
huiskring voor vader en moeder. Tot weer-
ziens in de hemel.

Maria, middelares van alle genaden, spreek
voor haar en ons ten beste.

De Familie VAN HGORDE, EECKHOUT, D'HOSE en
DE BRAEKELEER.

danken U voor de blijken van kristelijke

deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq-De Meyer Sint-Blasius-Boekel




