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Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
Auxens VAN HUFFEL

echtgenoot van Mevrouw Irma De Potter

Geboren te Parike op 24 december 1882 en
‘godvruchtig overleden te Opbrakel op 7 juli 1964,
gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Een hoge ouderdom is een erekroon wanneer ze
op de weg der rechtvaardigheid wordt gevonden.
(Boek der spreuken)

De dierbare overledene die wij in ons gebed en
H. Misoffer gedenken, kende een schone oude dag
na jaren noeste arbeid en zelfvergeten toewijding
voor de zijnen. Het welzijn van zijn kinderen en
kleinkinderen had hij steeds voor ogen en niets
was hem te veel wanneer het de zijnen betrof.
Hij ging fier op wat hij in dit leven gepresteerd
had en was begaan om steeds degelijk werk te le-
veren. Als oprechte kristen heeft hij in een plicht-
volle dienst van God en zijn naaste steeds getracht
zijn leven te richten naar wat schoon en edel is.
God belooft aan wie Hem trouw dienen, de eeuwige
kroon.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
ik dank U oprecht voor de vele en goede zorgen
die gij steeds, vooral de laatste maanden van ziekte,
aan mij hebt besteed. Moge God er U om zegenen.
Blijft allen voor mij bidden.

Mijn Jezus barmbhartigheid !

De families VAN HUFFEL, DE POTTER,
PERSOONS, LION en VAN RUYSKENS-
VELDE,

danken U voor de blijken van kristelijke

deelneming en gebeden.

Uitg. L. Surdiacourt - St.-Maria-Lierde




