Als ik ooit doodga,
‘verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering
aan mijn lach, Jouw handen
niet op een graf,

wmisar doar wear ik gelakkic wis, zij vertellen ons je hele leven :

zij hebben hard gewerkt,
zij hebben veel gegeven,

T zij hebben ons geleid en beschermd.
Jij hebt ons verlaten

en toch zal je altijd
We treuren om het heengaan,
maar danken voor het leven van :

MEVROUW
Bertha VAN HUFFEL

weduwe van de Heer
Robert DE GROOTE

bij ons aanwezig zijn.

De families
VAN HUFFEL, DE GROOTE,
DE VISSCHER en ODEVAERT,

geboren te Munkzwalm
op 5 september 1902 en godvruchtig
overleden in de kliniek der Zusters van

Barmhartigheid te Ronse danken U voor
op 8 november 1993, uw blijken van christelijke deelneming.
voorzien Uita. bvba Braeckman -  (055) 42 26 24

van de HH. Sakramenten der zieken. Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49




