Zoals_een duif in de morgen,

zo ben je van ons heengegaan, lieve pa
Wij riepen je nog,

maar jij keerde niet meer terug.

+

Gedenk in uw blijvend gebed de ziel van
DE HEER

Cyriel, Auxence VAN HUFFEL

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA MOTTE
geboren te St.-Maria-Lierde op 2 april 1914 en
godvruchtig overleden te Gent in het St.-Vincen-

tiusziekenhuis op 11 september 1988, gezalfd met
het H. Oliesel in extremis.

Oudstrijder 1940-1945.

Lieve pa, je hield van je moedertje, je echt-
genote, je kinderen, je kleinkinderen, je achter-
kleinkind, je familie.

Dikwijls heb je ons nog verteld over vreugde-
volle dagen, maar ook over je dagen van hard
werken voor het dagelijks brood, pijn en ver-
driet tijdens oorlogsjaren. Geloof ons, we zullen
aan je denken als aan een brave liefdevolle
echtgenoot, vader en grootvader.

Om alles was je bekommerd, zelfs om de
kleine dingen in het leven, waar een mens soms
weinig belang aan hecht.

Je laatste levensmaanden werden getekend
door ziekte, pijn, verdriet, angst. Je voelde wel

dat God je stilleties naar Hem toeriep. Vol ge-
loof en stil gebed heb jij je gegeven in Gods
heilige handen.

Lieve pa, je was een goed en eerlijk mens.
Dat mochten wij dagelijks ondervinden. Vergeef
ons daarom de woorden en daden waarmee Wwij
Le dwel eens tekort gedaan hebben of verdriet
eden.

Lieve kleinkinderen en achterkleinkind, ik zag
jullie zo graag komen. |k leefde mee met jullie
kleine belevenissen op school, thuis, of op het
sportveld. Nu ik er niet meer ben, vraag ik
jullie, bid iedere dag een klein gebedje tot de
goede God.

Lieve echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
Steffieke, ik zeg jullie geen vaarwel, maar tot
weerziens. Maak elkaar gelukkig. Het geluk is
de grootste schat op aarde. Doe wat Jezus ons
voordeed : « Bemin God en bemin elkander ».

Dank U, God. Nu ben ik in Uw veilige handen
waar ik Uw eeuwige vrede en rust mag genieten.
« Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem,

God is mijn Herder, 'k ben veilig bij Hem. »
Ps.22

De families VAN HUFFEL, MOTTE,
DE POTTER en BAECKELANDT,

danken u voor uw kristelijk medevoelen en
voor uw gebed in deze moeilijke dagen.
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