VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gustaaf VAN HUFFEL

geboren te Zegelsem op 25 januari 1933
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse

op 29 maart 1996, gesterkt door het
sakrament van de ziekenzalving.

De families
VAN HUFFEL - FLAMEE
danken U voor de blijken van deelne-
ming en gebed.

Namis op zondag 21 april 1996 om 9.30 uur.

Over veld en land galmen morgen de
Paaskloken ... de Heer is waarlijk verrezen
... zonde en dood overwonnen ... het lijden
heeft zin en waarde.

Voor Gustaaf wordt het echt Pasen, een ont-
moeting met de Heer.

Gustaaf was een man die altijd klaar stond
voor familie, vrienden, buren en parochianen.
Steeds stond hij paraat op het voetbalveld,
bij elke wielerwedstrijd droeg hij z'n steentje
bij en hoeveel tuinen heeft hij niet onder han-
den genomen.

Hij was net klaar met de laatste tuin toen hij
de eerste maal getroffen werd door z'n ziekte.
Het maakte onmiddellijk een einde aan z'n
vrijheid. Doch in het rusthuis maakte hij er
het beste van. Bij elke vraag "hoe is het?"
zei hij "goed"”, 't was altijd goed. Gustaaf was
een brave, gedienstige burger. Moge God
hem lonen voor z'n werk.

Nonkel,
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend. Je
hebt je strijd gestreden maar ik ... ik zal je
missen.

Christel
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