Hier vinden we geen vaste woon,
maar zijn op weg naar een eeuwige ...

.I.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Leon VAN HUFFEL

echtgenoot van Mevrouw Alice HIMSCHOOT,

geboren te Opbrakel op 1 oktober 1911

en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid -te Ronse

op 16 november 1990.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerd
Mijnwerker - Oudstrijder 1940 - 1945.

Lid van de Bond der Gepensioneerden K.B.G.

De families

VAN HUFFEL, HIMSCHOOT,
GABRIELS, DERIDDER,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zondag 25 november 1990 te 10 wuur.

Groepsmis van K.B.G.
woensdag 12 december 1990 te 18.30 wuur.

Pas zijn de grote gedenkdagen : Allerheiligen
en Allerzielen voorbij, waar nog de kleurrijke
bloemen ons vertolken van een eeuwige Lente
op de vele graven van onze dierbaren. Zo is
ook voor Leon de zon van dit aardse leven
ondergegaan, ook voor hem rijst nu de dage-
raad van een nieuwe en beloftevolle toekomst.

Leon is opgegroeid in de Brakelbosstraat, waar
alle geburen vrienden waren. Hij was groot in
zijn eenvoud, edel in de liefde, dankbaar in
zijn vriendschap, steeds bereid om hulp te
verlenen, vlijtig en naarstig in zijn werk,
als wever en mijnwerker. Na 25 jaren ge-
troffen door de kwaal van de mijn, heeft
hij gelukkig nog vele jaren kunnen door-
brengen in zijn keurig schoon huisje en zijn
tuintje. Alles was er perfekt in orde. Hij
was er aan verkleefd en huldigde de spreuk :
" Qost ... West, thuis best!"

Mijn dierbare echtgenote Alice, ik dank U
van ganser harte voor wat ge voor mij geweest
zijt en gedaan hebt. ledere dag zijt ge me
trouw komen bezoeken in de kliniek, dat was
een troost. Ge hebt me altijd liefdevol bij-
gestaan al de dagen van ons leven. Nu zal uw
woon eenzaam zijn, en de zetel leeg, alles
wat ik achterlaat zal nog lang spreken tot U.
Uw goede familie zal U bijstaan. Schep moed,
tot een blij weerzien ons eenmaal zal ver-
heugen bij de Heer!

Moge de Heer van alle leven hem opnemen
in zijn eeuwige vreugde en vrede, met al
dezen die ons in geloof zijn voorgegaan.

Wees hem indachtig in uw gebed.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




