Wat vroeger... wat later... we gaan allemaal,
Die zwak zijn als 't halmpje. die sterk zijn als staal !
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA - HORTENCIA VAN HUFFEL

Weduwe van Mijnheer

REMI VAN DER LINDEN

Geboren te Zegelsem, de 30 Maart 1866,
en overleden te Ath, de 12 October 1950, voorzien
van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De duurbare overledene heeft harde dagen gekend,
de beproevingen bleven haar niet gespaard en toch,
ondanks alles bleef ze trouw aan God en godsdienst
en vond ze haar geluk in het opvoeden van haar
kinderen tot godsdienstige en deugdzame mensen.

Geheel onverwacht heeft de Heer haar tot zich ge-
roepen. Nu zal Hij haar overvioedig belonen om haar
taak die ze als christene moeder volbracht heeft.

Beminde kinderen zo plotseling is mijn heengaan.
Gij waart mijn troost en mijn vreugde, mijn trots
en mijn eer, vergeet de wijze raadgevingen niet die
ik u heb gegeven. Vergeet ook niet dat alleen God
cen mensenhart kan bevredigen en gelukkig maken.
Hij zal u overvloedig zegenen wanneer ge het Hem
vraagt in een vurig gebed. Denk dikwijls aan mij,
die steeds getracht heb u voor te gaan in eer en deugd
en moge het voorbeeld, dat ik u heb gegeven, na-
volging vinden bij U.

Beste familie, ik dank U voor de zorgen die U
mij verleend hebt in mijn ouderdom. Moge God het U
honderdvoudig vergelden.

Bidt voor mij. Vaart allen wel en tot weerziens
bij God.

Jezus, Maria, Jozef ! (7j.a8)

DRUK., BOE RUYVER-DE RUYVER - NED

Zeer gevoelig aan de blijken van kriste-
lijke deelneming, betoond bij het afsterven
van Mevrouw

MARIA-HORTENCIA VAN HUFFEL
bieden wij U onzen oprechten dank.

De Familien VAN DER LINDEN, VAN
HUFFEL en DE TEMMERMAN.




