Zoals de reddingsboot de schipbreukelingen aan wal
brengt, zo heeft de dood ook haar uit deze wereld van
ellende in de haven van rust en vrede gebracht.
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Bid voor de ziel van Mevrouw

Maria-Irma VAN HUFFEL

echtgenote van Mijnheer
Richard D'HOMME

geboren te Parike, op 6 mei 1891,
en er godvruchtig overleden, op 15 mei 1968,
versterkt door de Sakramenten van de zieken
en de Apostolische Zegen.

Hoe waardevol is het, zoals deze overleden
vrouw, een leven geleid te hebben van
getrouwheid aan God en van nooit ver-
pozende toewijding aan man en kinderen.

Zij verlangde niets voor zichzelf, tenzij de
kracht om voor haar gezin te leven. Dat
vroeg zij dan ook in haar dagelijks gebed
aan haar hemelse Vader en aan haar
hemelmoeder, Maria.

Geve God dat, omwille van haar verdiensten,
haar sterfdag hier op aarde, haar geboorte-
dag moge zijn in de hemel.
Duurbare echtgenoot en lieve kinderen,
aanvaardt mijn heengaan in nederige en
vertrouwende overgave, zodat deze beproe-
ving voor U een bron moge zijn van zegen;
laat bovendien uw vurig gebed voor mij,
de blijvende band zijn tot aan het uur van
het wederzien.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:
De Families VAN HUFFEL,
D'HOMME,
DE RO,
VAN DE CATSEYNE.

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde




