Niets is duurzaam in deze wereld en alle
tijdelijk geluk verdwijnt op het ogenblik dat
men meent het te bezitten. Daarom, laat
ons het goede doen, terwijl het nog tijd is;
want de mens kent het einde van zijn dagen
niet.

BID OM VREDE VOOR

Mevrouw
Suzamne VAN HUFFEL

echtgenote van de Heer
Georges VAN DE PONTSEELE,

geboren te Parike op 11 april 1917 en
godvruchtig overleden in het Akamemisch
Ziekenhuis te Gent op 5 juni 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Moeder, wie had vermoed dat uw heengaan
naar het ziekenhuis een laatste afscheid van
ons zou geweest zijn.

Het aandenken van uw liefde voor ons, van
uw zorgen en ijver voor ons geluk, doet ons
tranen storten omdat gij ons op aarde ont-
nomen zijt, omdat gij zo plots van ons zijt

heengegaan ; maar wij bewaren in ons hart
de zoete gedachtenis aan uw goedheid.

Heer, wij danken U voor het schone leven
van onze lieve echtgenote en moeder. Hoe
zullen wij haar thans in ons leven missen. En
toch treuren wij niet als zij die geen hoop
meer hebben ; want wij geloven dat Gij haar
langs de dood naar een beter leven hebt ge-
leid in de hemel, vanwaar zij haar moeder-
lijke taak voor ons blijft voortzetten.

Mijn duurbare echtgenoot en kinderen, te
vroeg naar menselijke berekening moet ik U
hier verlaten. 't Is echter Gods Wil ! Hebt
dank voor uw genegenheid en uw bezorgd-
heid tijdens mijn ziekte.

En gij allen, die mij duurbaar zijt, bidt
voor mijn zielerust.

De families VAN HUFFEL-VAN DE PONTSEELE,
DE NOOZE-VAN WAEYENBERGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




