Dat de zielen der overledenen door de barm-
hartigheid van God in vrede rusten.
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Bid voor de zielerust van de heer

Victor VAN HULLE

Weduwnaar van mevrouw ANAIS ARDIJNS
Geboren te Petegem, den 28 november 1899
en in de Heer ontslapen te Zottegem, den 19
augustus 1977, gesterkt door de genademid-
delen van onze Moeder de H. Kerk.

In onze kleine dorpsgemeenschap zal Victor
wel een van deze mensen zijn, die door ieder-
een gekend was. Victor gedenken wij vandaag
en met veel sympathie denken wij terug aan
hem. Zijn ziek zijn was voor ons allen een
verrassing. Er zijn mensen die wij als het
ware niet als zieke kunnen indenken. Zijn
sterven was geen verrassing meer, dat was
verwacht, en toch weer worden wij geplaatst
voor het meest mysterieuse van de mens :
zijn sterven.

Victor was een gelovig mens. In de eenvoud
van een als vanzelfsprekend aanvaarden van
wat het geloof hem aanbood, is hij door het
leven gegaan, telkens weer getrouw dat doen
wat van hem op dat ogenblik van een gelovige
gevraagd werd.

Niet alles is even gemakkelijk geweest. Het
was moeilijk te aanvaarden toen hij alleen
kwam te staan in het leven. Nu is ook zijn
ogenblik gekomen dat hij voor zijn Heer en

Meester is komen te staan, en alle tijdelijke
en voorbijgaande dingen zijn weggenomen uit
zijn leven.

Nu is alles eenvoudig geworden voor hem,
nu is hij de getrouwe dienaar uit het evange-
lie die de Heer wakende heeft gevonden. Nu
is hij diegene die genodigd is aan de tafel,
zoals ds beeldspraak van het evangelie het
uitdrukt.

Voor ons die achterblijven, is zijn sterven nog
aitijd geladen met de onbegrijpelijkheid, zoals
ons eigen sterven voor ons zijn volle mysterie
inhoudt. Toch is ons herdenken van Victor
door ons die achtergebleven zijn, ergens met
een hoopvol licht, met een grote verwachting
gevuid. Laat ock dit sterven voor ons een ge-
lagenheid zijn om ons geloof in de eeuwig-
heidsroeping van elke mens te verdiepen.

De families VAN HULLE, ARDIJNS, VAN DEN
HEDE en DE MULDER,

danken U van harte voor uw blijken
van innige deelneming.
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