,Kom en volg mij”

1.

Blijf in uw gebed gedenken
ZEEREERWAARDE HEER

Cyriel VAN IMPE

Pastoor op rust

geboren te Mere op 17 augustus 1915
en godvruchtig overleden op 11 april 1989,
gesterkt met de Ziekenzalving.

Priester gewijd te Gent op 21 april 1941,
leraar Sint-Vincentiuscollege te Eeklo (1941),
onderpastoor te Eeklo (1951),
pastoor te Volkegem (1963),
pastoor te Lebbeke, H. Kruis (1972),
op rust te Eke (1981).

Kruis van Ridder in de Leopoldsorde
Kruis van Ridder in de Kroonorde
Ere-Reserve Aalmoezenier

Het zaad in de goede aarde brengt honderdvoudig
vrucht voort... (Lc.8.8.)

Aan de uitnodiging van de Heer is deze priester zijn
hele leven trouw gebleven. Hij was een devoot en
plichtsbewust man, bezorgd en stipt in alle bedienin-
gen van zijn priesterambt. De luister van Godshuis was
hem dierbaar. Zijn kerkdiensten waren steeds ver-
zorgd. In de omgang met de mensen was hij hartelijk
en wars van alle vieierij. Naast ernst en gestrengheid

kon hij ook humoristisch zijn, waar zulks paste. Bij de
priesters en in hun gezelschap voelde hij zich werkelijk
echt thuis en zij hielden van hem.

Tegenover zijn familie, de zusters van het Home en zijn
trouwe huishoudster was hij dankbaar om de genegen-
heid die hij mocht ervaren. Steeds was hij bereid, in
alle bescheidenheid dienst te bewijzen. Hij volgde met
belangstelling het leven in de kerk en de wereld.

Zijn vraag aan ons is nu : gedenk mij liefdevol in uw
gebed.

Heer onze God, wij bidden U voor uw priester dienaar
Cyriel. Eens is hij op uw roepstem ingegaan en heel
ziin leven heeft hij U, in zijn priesterlijk ambt trouw
gediend. Schenk hem nu de vreugde van de eeuwige
rust en laat hem met allen die reeds zijn voorgegaan,
voor altijd samen zijn met U. Amen.

De families VAN IMPE, SCHOUP, VAN DAMME en
BOGAERT danken U voor Uw aanwezigheid en gebed.

De dertigdaagse missen zullen gecelebreerd worden
in de abdij van Affligem.
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