«De zielen van de rechtvaardigen zijn in
Gods Hand ».
(Boek der Wijsheid, 3, 1)

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

PHILEMON VAN IMPE

Echtgenoot van mevrouw
MARIA EECKHOUT

Geboren te Erembodegem op 26 december
1902 en godvruchtig overleden te
Nieuwerkerken op 25 juni 1981.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

«Er is nu eenmaal een tijd van komen en
gaan ». Het wordt zo gemakkelijk gezegd.
Maar diep in zijn hart hunkert de mens naar
een bestaan, waaraan geen einde komt. Vrede
nemen met die harde natuurwet ligt niet in
zijn aard. Zichzelf en de zijnen verloochenen
kan hij niet. Die onderlinge verbondenheid,
zo sterk reeds op aarde, wil hij vereeuwigd
zien. Instaan voor een groot gezin, het een
toekomst bezorgen vraagt zoveel van zich-
zelf, dat de gedachte « alles is voorbij » zelfs
ondenkbaar is.

Een mens, naar Gods beeld en gelijkenis

geschapen, kan toch niet in de afgrond van
de vergetelheid verdwijnen. Echtgenote en

kinderen, die achterblijven kunnen echtge-
noot en vader niet vergeten, hoe zou God
dan het werk van zijn handen prijsgeven !

Gelukkig de mens, die kan bidden met volle
overgave : « lk geloof in de gemeenschap van
de heiligen en het Eeuwig Leven ».

De families :

VAN IMPE, EECKHOUT, VONCK en
JANSEGHERS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deeineming in hun rouw.
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