De rechtvaardigen blijven eeuwig leven
hij de Heer vinden zij hun loon.
Boek der wijsheid.

T

De Vader heeft Zijn trouwe dienaar tot Zich
geroepen

EERWAARDE HEER

RENE VAN IMPE

Rector Home « de Lichtervelde » te Eke
geboren te Mere op 16 december 1911 en
godvruchtig overleden op 26 augustus 1983,
gesterkt met de Ziekenzalving in extremis.

Priester gewijd te Gent op 24 april 1938 ;
leraar Sint-Vincentiuscollege te Eeklo (1938) ;
onderpastoor te Aalter (1946) ;
iste pastoor O.-L.-Vrouw van Zwijveke te
Sint-Gillis-Dendermonde (1957) :
pastoor te Wieze (1963) ;
rector Home « de Lichtervelde » te Eke (1978).

Hij was een devoot en plichtsbewustpriester,
uiterst bezorgd en stipt in alle bedieningen
van zijn priesterambt. Met de psalmist mag
hij zeggen : « Heer ik heb de luister van uw
huis bemind ». - In al de taken die hij kreeg,
ging zijn eerste zorg naar de kerk.

In de omgang met de mensen hield hij van
de werkelijkheid. Als jonge priester was hij
vooral de organisator en bezieler van de
werken die hem werden toevertrouwd. Als
pastoor kende hij zijn mensen, als de goede
herder uit het evangelie. Hij hield van ge-
zelligheid en vriendschap, maar was wars van
alle vleierij.

Als rector van het « Home de Lichtervelde »
was hij de graag geziene figuur bij de be-
woners van het huis, het personeel en de
zusters. Voor iedereen had hij een goed
woord. Waar hij zich ook bevond, hij kon
zich zelf als priester geven, met de volle in-
zet van een onbaatzuchtige genegenheid. Al
wie hem op zijn weg heeft ontmoet zal dit
getuigen.

Dierbare broeder, familie en trouwe huis-
houdsters, het afscheid was kort. Hebt allen
dank voor uw genegenheid. Wij kunnen niets
anders dan dankzeggen tot God, de Vader
van onze Heer, om dit heerlijk priesterleven
en vragen dat we hem als voorspreker mogen
beschouwen in ons werk en onze nood.
Opgenomen in Gods liefde, waaraan hij in
gans zijn priesterleven een menselijke ge-
stalte heeft gegeven, zal hij ons niet ver-
geten die nog op weg zijn, als pelgrims naar
het huis waar hij nu woont.

Eerwaarde Heer Cyriel VAN IMPE,
pastoor Emeritus Eke-Nazareth,

de families VAN IMPE - SCHOUP,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis : donderdag 6 oktober 1983 om 8 uur.
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