Het aardse leven is vergankelijk;
Het eeuwig leven kent geen dood.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
PAULA VAN ISTERDAEL
Verpleegster
Weduwe van de Heer FERDINAND CORNELIS

Geboren te Iddergem op 27 maart 1923 en
onverwacht overleden te Denderleeuw op 30
oktober 1989, begenadigd door het gebed
van de H. Kerk.

Haar leven brak als een roos in de storm.
Moeder is van ons heengegaan. En alhoewel
de dood de voltooing is van het leven, kwam
zij nu ook veel te vroeg en onverwacht.

Beminde kinderen en kleinkinderen, in uw
leven zag ik het verlengstuk van mijn bestaan.
Ik was met jullie begaan, ik was om jullie
bekommerd, omwille van mijn kinderen en
kleinkinderen was ik gelukkig. Graag had ik
dit geluk gedeeld met uw vader. Vooral hij
werd ons veel te vroeg ontnomen. Zonder hem
werd het leven moeilijk. Laat ons opnieuw
verenigd zijn op een warme plaats in uw
hart.

Lieve moeder, op een bijzondere manier hebt
gij van ons gehouden. Dank voor het leven,
dank voor alles.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, uw
blijken van medevoelen hebben ons gesterkt
in deze moeilijke periode. Wij danken U
daarvoor van harte.

De families VAN ISTERDAEL, CORNELIS,
DE VRIENDT en DE BOLLE.
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