Zalig die treuren, want zij zullen getroost

worden.

PLOTS GING OVER NAAR HET
EEUWIG LEVEN

DE HEER
Omer VAN KERCKEM
echtgenoot van mevrouw Norma FERMON
geboren te Zandbergen op 30 augustus 1924
en er godvruchtig overleden op 29 juni 1981,

gesterkt door de H. Sakramenten van de zie-
ken en de pauselijke zegen.

Een schok beving allen in die natte, kou-
de morgenschemering van 29 juni : verbijs-
tering en ongeloof; onmacht van eenieder
tegenover de feitelijke dood van een gelief-
de echtgenoot, vader en vriend. In die stil-
le ruimte van het sterfhuis joeg doorheen
ieders hoofd - pijnlijk, traag - de vraag:
“van waar zonder één woord of klacht die
plotse dood?"” In menig hart bonsde ook de
smart: "Hoe is dat sterke maar teerhartige
hart gebroken?’ Uit die gelaten stilte, met
flitsende filmbeelden van voorbije levens-
momenten stegen gebeden op, die alleen
God mocht te verstaan...

Omer zal - achter kwinkslagen - niet meer
hceven te tobben om 't lot van Davy. Hij
zal zich niet meer beangstigd moeten ma-
ken over elk uitblijven, komen en gaan
van kinderen en kleinkinderen, die hij als
zijn eigen oogappel liefhad. Hij zal niet
meer dubbel moeten zorgen voor een groen-
tentuin, om met kinderen fier te kunnen de-
len.

Zonder dat een brug moest opgetrokken
worden, is hij stroomafwaarts van de levens-
rivier doorgevaren. Plots zijn tegenover el-
kaar liggende oevers dichter bij elkaar ge-
groeid in die stille stonden van smart.

Soms met stoere mannenkracht, soms met
tere barmhartigheid heeft hij zijn familie-
schip willen loodsen doorheen ebbe en
vloed van het leven.

Bruggenwachter was hij met hart en ziel.
Hij kende het gaan en komen van schepen als
van mensen en in gedienstigheid is hij nooit
achterwege gebleven.

Bruggenwachter was hij ook in eigen fa-
milie, niet met het hart van een huurling,
maar met het hart van een herder, die zorg
draagt voor elkeen van zijn schapen. Ge-
voelig was hij voor elk gebaar van vriend-
schap of erkentelijkheid. Daarom heeft hij
ook in deze harde wereld, zonder spreken,
veel in stilte geleden.

Dierbare echtgenote, hoe ik om u bekom-
merd was, wist gij alleen. Nu ik 'n zware
last op uw schouders alleen moet laten, be-
trouw ik samen met u op de Heer...

Lieve kinderen en kleinkinderen, bewaart
in uw hart de woorden en de tekenen van
echte familiale verbondenheid en verantwocr-
delijkheid. Helpt moeder en elkaar met die-
pe eerbied en genegenheid.

Familieleden en vrienden, gedenkt mij met
een vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!
De famlies
VAN KERCKEM, FERMON,
DE HAEVER en DE BACKER,

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.
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