. Sterven is ter ruste gaan,
moe van aardse zaken
om, in eeuwigheid voortaan
bij de Heer 't ontwaken.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
de Heer

Achiel - Omer VAN KERKHOVE

echtgenoot van Mevrouw
Zulma DE VLEESCHOUWER,

geboren te Sint-Martens-Lierde op 9 april 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
kliniek Hogerlucht te Ronse
op 8 december 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ere-Schoolhoofd van Sint-Kornelis-Horebeke
Oud-leraar aan de Mijnwerkersschool
te Brakel
Landmeter van het Kadaster.

Hoeveel schone eigenschappen sierden niet
onze dierbare overledene die wij met diepe
droefheid vandaag ten grave dragen. Die hem
leerden kennen, leerden hem ook ten zeerste
waarderen en waren hem van harte genegen.
Zoals de trouwe dienaar uit het evangelie
mag hij nu zeggen : <« Heer, tien talenten
hebt Gij mij gegeven, zie nog tien heb ik
er bijgewonnen ». En wij betwijfelen niet
dat ook voor hem het antwoord van de Heer
zal klinken : « Goede en trouwe dienaar,
treed binnen in het Rijk der hemelen ».

Diepgelovig vond hij doorheen al de we-
derwaardigheden van het leven de sterkte
om zich volledig te geven aan zijn gezin,
vol liefde en toewijding. Nooit deed men
vruchteloos beroep op zijn hart of op zijn

kundigheid, want ingoed wist hij steeds de
tijd te vinden om medemensen te helpen en
dienst te bewijzen. Zijn geluk vond hij in
het geluk van anderen.

Vol dankbaarheid willen wij hem daarom
blijven gedenken en ook vol betrouwen mo-
gen wij bidden tot de Heer : « Ten Para-
dijze geleiden hem de HH. Engelen ».

Geliefde echtgenote, dierbare kinderen en
kleinkinderen, ik dank U zeer oprecht voor
uw trouwe liefde, voor uw warme genegen-
heid en voor de tedere zorgen. Moge God
er U om lonen. Ons geloof en onze liefde
waren ons geluk. Blijft trouw bij God uw
sterkte zoeken en blijft ook trouw voor me-
kaar een steun in lief en leed. Leeft steeds
zo om de Heer nabij te zijn. Bidt allen op-
dat de Heer mij rust en vrede geve.

Beste familie, vrienden en geburen, wil
ook gij nog eens aan mij denken in een
vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families
VAN KERKHOVE, DE VLEESCHOUWER,
VAN DEN BERGHE, VAN CLEEMPUTTE,
DELAHAYE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.




