«En 't ene woord dat de mens vergeet
Is dit : dat de dood pas leven heet. »
(F. Mistral)

IN DE VREDE VAN DE HEER RUSTE DE ZIEL
van de Heer

ANDRE - ADIEL - LEOPOLD
VAN KERKHOVE

zoon van wijlen

Jules en Leona SELOS,

geboren te Nederbrakel op 14 maart
1938 en aan de gevolgen van een
smartelijk ongeval overleden te
Brakel-Elst op 22 augustus 1971,
gezalfd met de H. Olie «in extremis».

In de volle kracht van zijn leven was
André één en al ijver in zijn werk. Gediens-
tig, vond hij ook steeds nog de tijd om bij
te springen waar men hem nodig had. BIlij-
gezind wist hij met een kwinkslag zijn vreug-
de door te geven. Niettegenstaande tegen-
slagen en beproevingen weerde hij zich dap-
per door het leven, trouwens hij was en hij
voelde zich nog zo jong en hij verwachtte
nog zoveel van dit leven. Maar wat niemand
had verwacht, was plots harde werkelijkheid.
« Alles is O.K., wij zijn weg» waren zijn
laatste woorden die hij thuis achterliet. He-
laas, het ongeluk sloeg toe en meteen werd
heth zijn laatse vaarwel voor de grote over-
tocht.

God, Gij neemt het leven niet van ons af,
Gij maakt het nieuw, ja met heel de kerk
geloven we dat. Daarom bidden wij nu voor
onze duurbare overledene, vergeef hem voor
wat hij misdreef en neem hem voor eeuwig
op in uw Vaderhuis.

Beminde broer en zusters, duurbare familie,
bidt God dat Hij mij barmhartig weze en Hij
U sterke in deze nieuwe beproeving.

Beste vrienden en geburen, ook U vraag
ik toch nog af en toe eens aan mij te den-
ken in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust en
dat het eecuwige Licht hem verschijne.

Michel en Maria DE VOS-VAN KERKHOVE en
kinderen,

Denise VAN KERKHOVE,
Roger VAN KERKHOVE,
De families VAN KERKHOVE-SELOS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel




