.l.

Als ik ooit doodga,

Dankbaar aandenken aan Verstik me dan niet in je tranen
Maar schep een herinnering aan mij
De heer Niet op mijn graf
- - Maar in je eigen levenssfeer
LUCIe n ’ M ICh el Daar waar je gelukkig bent.

VAN KE R KH OV E Als ik ooit doodga,

echtgenoot van Gedenk de goede en gelukkige dagen

. En vergeet en vergeef mijn fouten
Mevrouw Diane Van Den Berge. Want die hebben we allemaal.

En ik had U allen lief

Geboren te Sint-Maria-Lierde En vergeet me niet bij de Heer.

op 19 februari 1933
en zachtjes thuis in familiekring —
overleden te Erwetegem
op 11 februari 2002, na het H. Sacrament De namis zal doorgaan in de

der zieken ontvangen te hebben. parochiekerk van Erwetegem op
zondag 3 maart 2002 om 9u45.

De familie dankt u voor uw S —
blijken van medeleven. Rouwcenter Denijs - 09/ 360 12 52




