Ik hoorde een stem uit de Hemel die zegde: «Zalig
zij, die in de Heer sterven.» Apoc.
X

1
EEN ZALIGE GEDACHTENIS VAN
MEVROUW

Maria-Anna-Bertha Van Kerkhove
echtgenote van Mijnheer
Victor Van Cauwenberge

geboren te St-Martens-Lierde de 23 april 1895, en

zacht in de Heer ontslapen in de kliniek te Opbrakel

de 20 januari 1959. Versterkt door de laatste HH. Sa-

kramenten en de Pauselijke zegen «InArticulo Mortis»

Lid van de Bond van het H. Hart, van de Boerinnen-
bond en van de confrerie der H. Barbara.

De Heer had haar met een schone ziel begaafd. Met
een levendig geloof en een vurige liefde, diende zij
Hem in de eenvoud van haar hart. Zij heeft nu het —_—
loon ontvangen van haar trouwe godsvrucht tot het H.
Hart en O. L. Vrouw.

Haar dood was de weerspiegeling van haar leven: in
deugd heeft zij geleefd, in vrede is zij gestorven.

Moeders liefhebbend hart was het middelpunt en de
aantrekkingskracht van de familie.

In ons treurend hart bloeit een stille dankbaarheid

jegfens God die ons zulk ien echtgeno'te en moeder De familien VAN CAUWENBERGE,

gaf, en hoe vurig wij ook hadden verlangd haar nog

langer te mogen behouden, toch buigen wij deemoedig VAN KERKHOVE,

het hoofd voor Gods H. Wil. VAN DEN BERGE,
Geliefde echtgenoot, wij waren alles voor elkander; BAUWENS,

zielsdiep was onze liefde en groot ons stil geluk. God VAN CLEEMPUTTE,

zij er om gedankt. Moge hij u steunen en sterken.
Duurbare kinderen en kleinkind, gij waart mijn o
trots en mijn vreugde: blijft uw moeder gedenken, die dank_en.voor de b’”.ken
van uit de Hemel Gods zegen afsmeekt over U allen. van innige deelneming
En gij mijn lieve dochter den Here gewijd, weent niet en uwe gebeden.
over mijn heengaan, eens zien wij elkander weder en
van hierboven helpt Moeder in 't volbrengen uwer
heerlijke Kloosterroeping.

Akte van Geloof Hoop, Liefde en Berouw. Drukk. DE VOS,
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